BOMENCURSUS
“DE AARDE, DE HEMEL
EN DE BOMEN" IN
SAUERLAND

Vergeten natuurritmes van
bomen, volle maan en seizoen

zaterdag 29 augustus - donderdag 3 september 2020

Bomen zijn boeiende levende wezens, waarmee wij mensen
vanaf de oertijd een relatie hebben, die verder gaat dan
alles wat ze ons leveren aan hout, vruchten, medicijnen,
beschutting enz.

Zij hebben een grote invioed op ons welzijn, hun jaarritme
volgt die van het universum en zij verbinden hemel en aarde
met elkaar met een kracht die groter is dan de onze.

Tijdens de vijf dagen in Centrum Savita gaan we in op de
kracht van inheemse boomsoorten, wat hun duiding was
voor mensen in de (pre)historie en welke functie zij hadden
in hun jaarkalender. We leren de solar en lunar
eigenschappen van boomsoorten herkennen en hoe die
reageren op volle maan.

Je aandacht richt zich vanzelf op bomen en je komt hierdoor
meer in verbinding met bomen en misschien ook met jezelf.
We sluiten af met een volle maan viering op de laatste

avond.
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: Aantal deelnemers:
Kosten, incl. 5 nachten o.b. eenvoudige 1
: vegétarische maaltijden, koffie,
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